
Stichting òLicht in de duisternis 

In zoverre gij dit aan een van deze Mijn minste broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan.ò 

                                                                                                                                                  (Mattheus 25:40)                                       

 

Lieve vrienden, donateurs en belangstellenden,                                                          mei 2014 
 

Het is alweer eind mei als ik deze brief begin te schrijven. Het is weer een voorrecht om dit afgelopen half 

jaar met jullie te mogen delen.  

Weer veel om de Here voor te danken, speciaal dank aan jullie alleemaal, heel hartelijk bedankt voor de 

giften en materiële hulp, in welke vorm dan ook én voor jullie  gebeden.  

Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde voor mij en voor de kids in Roemenië 

Roemenië schreeuwt nog steeds om hulp.................... 
 Ook het afgelopen jaar ben ik weer zo rijk gezegend in alle opzichten. Gods liefde ook door de kinderen 

heen is zoôn grote zegen. Vaak brengen zij kadotjes voor mij mee, zoals briefjes met lieve woorden, 

tekeningen of hebben ze  iets geknutseld.                        

En voor het eerst ook een kado van de moeders, voor mijn verjaardag.  

 

Ontvangen...... doorgeven........uitdelen..........met hart en handen..........voor mij  geweldig dit te mogen doen.  

 

Vanuit ñCasa Luminaò organiseren wij allerlei activiteiten, zoals: 

zondagschool,bijbelstudieôs voor kinderen en moeders, evangelisatie, 

gezinshulp,  

distributie van hulpgoederen, excuursies, hulp bij huiswerk, 

dagopvang en nog veel meer; ook mogen de kinderen hun verjaardag 

hier vieren. 

November in Nederland: Open Dag in Alphen aan den Rijn. Fijn 

om weer zo veel vrienden, sponsoren en belangstellenden te 

ontmoeten. Ook dank aan Albert van de Zwaan, die al 15 jaar deze 

dag opvrolijkt  met mooie liederen.  

  

December in Nederland: Vrijwilliegers, het maken en inzamelen van weer zo'300 kerstpakjes.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

December-Roemenië 

Het kerstspektakel voor zoôn 450 kinderen en hun ouders en het uitdelen van de kerstpakjes/schoendozen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              De zaal was weer vol 

                                                                                                                             Er deden 37 kinderen mee 

 

Kerspakketjes ï schoenendozen 

Wilt u weer mee doen met het maken van een kerstpakje?   Neem 

dan a.u.b. contact op met mij per post of mail voor nadere info! 

 

December-Roemenië   het kerstdinner voor 74 moeders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachten op 

het 

voedselpaket 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Januari in Nederland: verplicht  terug in Nederland om mijn rijbewijs te verlengen, (dit kon alleen maar 2014)  die precies 

was afgelopen op 19 januari, mijn 70e verjaardag! Dankbaar, zo kon ik dit met mijn familie en vrienden vieren, dit was echt 

niet gepland.  

 

Februari: start  bijbelstudie voor de 16 kids in ñCasa Luminaò (12 lessen) door de kerk Eclesia in Cluj en geleid door 

Istvan, Dana, Tiberiu en mijzelf. De kinderen hebben veel geleerd uit de bijbel, dingen die zij nog nooit hebben gehoord of 

begrepen.  

Voorbeeld:  kinderen  

bidden en zegenen kinderen  

en ouderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmaatig 

delen we 

fruit  in het 

dorpje uit. 

 

 

 

 

 

Maart: Internationale vrouwendag in Cluj 

Hier mocht ik een getuigenis geven voor 94 vrouwen; ñvertellen wat God voor mij betekent!ò     

 

April:  Pasen en Koningsdag  



 

 

Pasen... met de moeders van de bijbelstudie (22 vrouwen) bij elkaar geweest. Na het ontbijt  gezongen en de bijbel gelezen. En 

erover gehad wat Jezus voor je eigen leven betekent en voor ons aan het kruis heeft gedaan, dat HIJ Zijn leven heeft           

                                gegeven voor ons.                  Machtig te weten dat HIJ ook weer is opgestaan!    

 

 

Samen de Heere danken, loven en te prijzen. Daarna was er tijd voor de moederes om te knutselen en eieren te verven en met 

elkaar te praten. Aansluitend een gezamelijke Paasmaaltijd.          

En bij  het naar huis gaan en leuk tasje met kados uitgedeeld.   

 

Natuurlijk hebben wij ook 

met de kinderen paasfeest 

gevierd, eieren geverfd en 

geknutseld, elke keer een 

andere leeftijdsgroep.    

Vasten, twee weken vóór 

pasen  zijn we met de 

kinderen begonnen met 

vasten;  de vraag aan de 

kinderen: ñ wat vind je erg 

leuk of lekker? En wat ga  je 

nu twee weken niet doen?ñ 

ñVoor de Heerò? 

De reacties waren erg aandoenlijk: niet snoepen, lief zijn voor mijn ouders en 

zusjes, mijn moeder helpen, niet boos zijn, niet schelden, niet liegen, geen ruzie 

maken, etc.!?  

 

 

 

 




