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Lieve vrienden, donateurs en belangstellenden,        

 

Dankbaaré.. voor het ontvangenééé..en delenéé van uw giften! Delen van Gods liefde, in woord en daad! 

Dankbaaré...voor alle hulp in Nederland en Roemenië  

Dankbaaré..voor mijn gezondheid, onvoorstelbaar dat ik zonder pijn weer mag lopen, zonder operatie! 

Dankbaarévoor alle steun, bemoedigingen en liefde, in welke vorm dan ook, die ik van jullie het afgelopen jaar 

mocht ervaren.       Dank jullie wel!  

 

Super ï Days  zomerprogrammaôs.  

Het was ook deze zomer weer een geweldige tijd voor de kinderen, met hulp uit Nederland en Roemenië;    

Beryl en Judith Aalsmeer:  doordat er 

geen sponsoring voor het kinderkamp was, zijn zij wel met hun groep uit 

Aalsmeer ñLevend Evangelie Gemeenteò een week met hun programma 

in Gilau geweest. De kinderen hebben weer veel geleerd over de Bijbel 

en veel activiteiten gedaan, knutselen-zaklopen-touwtrekken-schilderen, 

zingen etc. dus de kinderen hebben weer volop genoten en een geweldige 

tijd met hen gehad. Ondanks de grote hitte bleven de kinderen elke 

dag komen. 
 

 

Karina en Andrea uit Oradea: twee zusjes als leiding, twee weken bijbel 

studie en kinderwerk. 

Daniël Huisman: (mijn kleinzoon) met mij uit Nederland naar Roemenië vertrokken, was ook een goede 

chauffeur, terug ging hij met het vliegtuig.                                 Harmen en Hanneke uit Vlaardingen 
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Ook Saline uit Cotleaé.. Marie en Istvan uit Clujé Jeugdgroep uit Cluj (Eclesia) 

en natuurlijk uit Gilaué..  
DanaéAndreaé TiberiuéMichaelaéHelenaé Cristinaé CristiéNicoletta. 
 

 Beius, ca. 60 KM vanuit Oradea weer een bezoek gebracht aan  Ianos (gehandicapt) 

voor velen nog bekend die in het verleden mee op 

Roemeniëreis zijn geweest. 

 

Kinderkampéétoch 

nog een uitnodiging van 

de kerk Eclesia in Cluj, 

helaas konden maar een 

paar kinderen uit Gilau 

mee. Elke dag verse 

melk, kampvuur, 

verkleden. 

Ook zijn er weer heel wat excursies gedaan, 

zoals: 
wandelen en  zwemmen in de bergen, nationaal 

theater kindervoorstelling in Cluj, zoutmijn 

Turda, zoutmeer in Cogocna, botanische tuin, 

picknick in parken Cluj enz. 

Altijd weer 

terugkerende activiteiten, het hele 

jaar door: Bijbelstudie voor de kinderen en voor de 

moeders, weekeind logeren, bad-dag voor de 

kleintjes, speelmiddag, bezoek bejaardentehuis, 

excursies! 

 

 



 

Oktober: ééééééBijbels - Oogstfeest....... Ăziuarecolteò  
ñGij zult het (oogst) feest vieren ter ere van de Here, uw God, naar de 

mate van de gaven, die gij vrijwillig geven zult, naar dat de Here, uw 

God, u gezegend heeft; Deuteronomium 16:10 

Ook dit jaar hebben we weer een super oogstfeest mogen vieren.  Het is 

altijd erg druk met de voorbereiding, boodschappen doen, van elk 100 

stuks, 100 bananen, 100 mandarijnen 100 broden etc., ik weet niet 

hoeveel kilo druiven, pruimen, noten, paprika, uien, wortels, etc. zijn 

gekocht!? Bramen, appels en kweeperen waren uit eigen tuin. 

Dana heeft ook dit jaar weer de 

garage omgetoverd tot een klein 

paradijs met fruit en groenten. 

Wij zijn zeer dankbaar dat wij 

dit alles van God mogen 

ontvangen en de kinderen iets aan HEM mochten terug 

geven.  Daarna lekker smullen van pannenkoeken (145) 

gevuld met chocoladepasta. Ook kreeg iedereen een 

plastic tasje vol met fruit en groenten.  

                   
Dit weekeind was ook het logeer- weekeind van de tieners, dus super druk! Maar nu zij iets ouder zijn, helpen zij graag mee in de 

huishouding, (geen paniek, geen kinderarbeid, ha,ha,ha) zoals: tafel dekken, afwassen, (lekker warm water) (er is wel  een 

vaatwasser aanwezig) pizza, muffins, pannenkoeken bakken en zelf een toetje creëren, kamer opruimen 

en meer. Zo leren zij ook 

zelfstandig dingen te doen, 

wat ze ook erg leuk vinden. ós Avonds na het douchen 

lekker knus op de bank, (dat kennen zij niet thuis) nog een toetje, Bijbel lezen, zingen. 
Wat een voorrecht om hen te vertellen dat zij heeeeeeeeel bijzonder zijn!  En dat God heel veel van hen houdt, dat zij geliefd en 

geaccepteerd zijn, zoals zij zijn. 

Gebed vóór het eten. Als je vraagt? Wie wil er bidden? wil iedereen dit, als je ze hoort bidden en danken, gaat je hart open en 

word je heel stil door emoties. Bidden voor mama, papa, zusjes, ook voor hun vriendjes! 

Het is elke keer weer een zegen te zien hoe de kinderen de liefde ervaren en hoe veilig zij zich in ñCasa Luminaò voelen. 

 

Klussen:  

De aanbouw van een kamer bij twee gezinnen is klaar. De gezinnen zijn dolgelukkig en erg 

dankbaar, vooral de kinderen, omdat ze nu niet meer zo dicht bij elkaar hoeven slapen. Een gezin met vijf kinderen en twee ouders 

en het andere gezin van zes kinderen (en nog twee op komst) en twee ouders. Ook zijn er verder reparaties en vernieuwingen 

gedaan zoals: betonnen vloer vervangen door laminaat, een nieuwe deur geplaatst, bij een ander gezin nieuwe ramen geplaatst 

voordat de winter komt, bij een gezin zaten helemaal geen ramen meer in hun huis of ze waren gebroken. Er zijn nog zo veel 

gezinnen die op mensonwaardige wijze leven. Als je je geraakt voelt en hiervoor een extra gift wilt geven?? Of mee wilt helpen 

de huizen opknappen?? 

2015ééééVrouwen voor  vrouwenconferentie  
Als je het leuk vind de moeders of tieners iets te leren: zoals: breien, haken, naaien, knutselen, kettingen maken etc. Wij plannen 

in het voorjaar of najaar een conferentie voor moeders van ongeveer 3 dagen in  een super mooie en ontspannende omgeving! 


